82

A.L.Snijders

Een droom

De Hokjesman maakt een reportage op het ADM-terrein; hij vraagt een vrouw wat voor
mensen hier nou wonen. De vrouw zegt: ‘Mensen die niet meer zo heel erg in het stra-
mien zitten van de huur, het gas, het licht en al die dingen wat je in een stad dan hebt.

Nu heb je meer vrijheid hier, mensen betalen hier natuurlijk gezamenlijk ook van alles,
maar dat is meer saamhorigheid. In de stad ben je meer een individu, hier ben je gewoon
samen en als er hieriets is, dan los je het gewoon samen op en dat vind ik heel fijn.’

Een andere bewoner vertelt dat er hier een andere manier van leven is gecreéerd. Dat
betwijfel ik, het is een vrijstaat die zich achter een zwaar hek heeft verschanst. Je kunt je
er niet zomaar op grond van geestverwantschap vestigen, je wordt geballoteerd alsof het
een tennisclub in het Vondelpark betreft.

Er is nog iets opvallends: Buiten het hek (aan de verkeerde kant dus) staat een massa
grauwe, schijnbaar onbewoonde caravans. Als je neiging tot depressiviteit vertoont,
moet je hier niet gaan kijken. Hier wonen zombies, die niet tot de vrolijke, kleurrijke, ar-
tistieke, grillige en intellectuele ADM-gemeenschap worden toegelaten. Hoe we het ook
inrichten, er blijft altijd een groep die we vereren en een groep die we verachten, vaak
gescheiden door een hek.

Dit tv-stukje heb ik vannacht geschreven voor de VPRO-gids, daarna ben ik gaan sla-

pen. Ik droomde dat ik naar het ADM-terrein in de Amsterdamse haven reed om in een
roestige loods de premiere van een film van Joost Conijn bij te wonen. Hij woonde daar,
achter het hek. De film ging over zijn auto met de houten carrosserie, aangedreven

door een motor die op houtgas liep. Hij reed ermee naar de Oekraine en filmde wat hij
meemaakte. Hoewel ik op tijd was, heb ik de film niet gezien. Voor het hek werd ik door
drie sterke mannen een desolate caravan ingesleurd en met tape aan een keukenstoel ge-
kleefd. Ze wilden weten of ik de man was die hen zombies had genoemd. Ik begreep dat
ik in groot gevaar was en zweeg. Maar dat hielp niet, het gewone leven was verdwenen,
ze hakten mijn handen af en verlieten de caravan. Ik werd radeloos wakker en onder-
zocht mijn bed op losse handen en stromend bloed. Ik vond niets en begreep daardoor
niet datik nog steeds binnen het bereik van de droom was. Ik belde de nachtpsychiater
voor urgente gevallen. Na mijn uitgebreide antwoorden op zijn vragen hekelde hij mijn
nonchalance. Het is alsof ik met iemand praat die geen notie heeft van de tijd waarin hij
leeft, was zijn commentaar. Ik antwoordde hem dat ik niet wereldvreemd ben en wel de-
gelijk geprotesteerd heb toen een vriend twee jaar na de kernramp bij Tsjernobyl een vis
uit een dichtbije beek had gegeten om aan te geven dat hij alle ophef overdreven vond.

S&D Jaargang72 Nummer 4 Augustus 2015



